
Keti Koti buurtfeest

Keti Koti is een Surinaamse feestdag 
waarbij de afschaffing van de slavernij 
wordt gevierd. Deze feestdag draait om 
verbinding en elkaar beter leren kennen 
en begrijpen. Bij het Keti Koti buurtfeest 
ontmoet je je buren en geniet je samen van 
lekker eten, muziek en feestsfeer.  

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?

Zap Graffiti Paint Space

Die grauwe muur in jouw buurt kan wel wat 
kleur gebruiken, toch? Zap Graffiti Paint Space 
organiseert workshops waarbij jongeren 
samen met kunstenaars een kunstwerk creëren 
in hun eigen wijk. Wie weet ontdek je een 
verborgen talent!

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?



Urban Games

Hou jij van straatvoetbal, BMX of gaming? 
Op de Urban Games komen jong en oud 
bij elkaar voor een middag sport en spel. 
Er zijn grote namen en influencers uit de 
streetsport community aanwezig en ook 
konden jongeren prijzen winnen met een 
toernooi. 

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?

Buurt-Iftar

Ramadan mubarak! Tijdens de Buurt-Iftar 
geniet je na zonsondergang met familie, 
vrienden en buurtgenoten van een goede 
maaltijd. Iedereen is welkom, ook mensen 
die niet meedoen aan de Ramadan. Samen 
eten nodigt uit om ervaringen te delen over 
cultuur en geloof. 

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?



Takkies

Platform waar verhalen en meningen van 
Rotterdamse jongeren worden opgehaald 
en in verschillende formats worden 
verteld, zoals straatinterviews, podcasts, 
fotoseries en videoportretten. Zo brengen 
we jongeren samen, laten we ze in gesprek 
gaan en laten wij hun stem te gelden.

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?

Koken voor ouderen uit de wijk

Hoe tof is het als jij de smakelijkste gerechten 
zelf kunt bereiden? Onder begeleiding van 
professionele koks maak je een 3-gangen 
menu voor bewoners in een zorginstelling. 
Ook de aankleding en bediening wordt 
gedaan door jongeren, en natuurlijk kun je 
zelf aanschuiven om mee te eten!

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?



Verbindingsplein

Een saai pleintje wordt door jongeren 
veranderd in een levendige plek voor 
iedereen. Gezellig om te relaxen en te 
bewegen voor jong en oud. Freestyle, 
panna kooi, basketbal, speeltoestellen, 
bankjes, schaakbord, straatverf en 
natuurlijk veel groen. 

 » Zou dit idee bij ons in de buurt kunnen?

 » Is er behoefte aan?

 » Vind je het een leuk idee?

 » Waar en wanneer zou het precies moeten plaatsvinden?

 » Voor wie zou het allemaal zijn?

 » Op welke manier maakt het de buurt fijner?

 » Wat zou het met de buurt/bewoners doen?

 » Wat heb je allemaal nodig om het te realiseren?

 » Wie heb je nodig om het te realiseren?


